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Welkom en mededelingen 
 
Psalm 84: 1 
1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 84: 2 
2 Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9 (NBV21) 
41Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik 
liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en 
erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 
2Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan 
eensgezind te zijn in de Heer. 3En u, trouwe vriend, 
vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij 
voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en 
mijn overige medewerkers, van wie de namen in 
het boek van het leven staan. 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 
6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 
omstandigheden aan God wat u nodig hebt en 
dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren. 
8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door 
al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, 
beminnelijk en eervol is, kortom door al wat 
deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u 
heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld 
en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u 
zijn. 
 
Op Toonhoogte 230 
1 Het woord van god brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
2 Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
2 De stem van liefde die in stilte spreekt;  
een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 

De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
3 O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 293 
1 Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
2 Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
Refrein: 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
Refrein (2x) 
En stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 
Collecten 

1. Dit Koningskind 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, 
onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
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vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Psalm 4: 2, 3 
2 Laat niet tot zonde uw geschil zijn, 
maar zoekt uw vrede voor de nacht. 
Spreekt tot uw hart en laat het stil zijn, 
laat wat de HERE wil uw wil zijn, 
schenkt Hem wat Hij van u verwacht. 
“Wie”, zeggen velen, “toont ons 't goede?” 
Verhef dan uw gelaat, o HEER. 
Gij maakt het mij zo wel te moede; 
hebben zij 's werelds overvloeden, 
uw vrede in mijn hart is meer.

3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 
 
Zegen (3x amen) 


