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Welkom 

 

Gezang 95: 1, 2 

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 

in hemel en op aarde aanzijn gaf, 

dat, naar zijn heerlijk wezen, 

Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve 

en de Messias bij ons intrek neme. 

Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 

de oorsprong van ons hart. 

2 Dan zullen wij met alle heil'gen saam 

in 't morgenlicht op hoge tinnen staan 

en hoogte en diepte, lengte en breedte van 

Gods heil doormeten mogen. 

Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 

al gaat zij verre het verstand te boven. 

Wij zullen tot de volle wasdom komen 

in Gods verheven naam.  

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gezang 249: 1, 3 

1 Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

3 Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zegt en zingt het voort, 

geeft uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing. Matteüs 5: 1-12 

Bergrede 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg 

op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich 

heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 

worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 

betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 

beloond worden in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

Psalm 1: 1, 2 

1 Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich door spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 

2 Hij is een groene boom die staat geplant 

waar waterbeken vloeien door het land. 

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 

Preek 

Tekst; Matteüs 5: 3 

 

Gezang 66: 4, 5, 6 

4 Des Heren kracht is groot; 

zijn arm verstrooit, verstoot 

die hoog zijn in hun ogen. 

Hun tronen zijn niet meer, 

maar gunstrijk wil de Heer 

eenvoudigen verhogen. 

5 De Heer vervult met goed 

uit 's hemels overvloed 

der hongerigen monden. 

Hij ziet geen rijken aan, 

maar heeft met al hun waan 

hen ledig weggezonden. 

6 Hij trok zich Israël aan, 

Hij laat niet hulp'loos staan 

die Abrams troost verwachten. 

Groot en in eeuwigheid 

is Gods barmhartigheid 

voor duizenden geslachten! 

 

Gebed 
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Collecten 

1. Werelddiaconaat: hulpverleningszondag 

2. Kerk en kerkelijke kassen 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen. 
 

Zegen (3x amen) 


