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Breng ons samen - Sela
Geloofsbelijdenis
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DNP Ps 100: 1, 2

1 Juich, heel de aarde, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.

Kom met een vrolijk lied bij Hem.

2 Stem met ons in: 'Ja, God is Hij!
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij,
zijn kudde die Hij zorgzaam weidkt.
Hij is de herder die ons leidt.'

Lezen: 1 Johannes 5: 1-17

lleder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God
geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief
wie uit Hem geboren zijn. 2Dat wij Gods kinderen
liefhebben weten we doordat we God liefhebben en
zijn geboden naleven. *Want God liefhebben houdt in
dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn
geen zware last, *want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld. En de overwinning op de wereld
hebben wij behaald met ons geloof.

*Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die
gelooft dat Jezus de Zoon van God is? °Hij, Jezus
Christus, is gekomen door water en bloed — niet door
het water alleen, maar door het water en het bloed. En
de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is.
’Er zijn dus drie getuigen: 8de Geest, het water en het
bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend.
Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen
we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel
meer gezag heeft, want het is het getuigenis dat God
over zijn Zoon gegeven heeft. *®Wie in de Zoon van God
gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet
gelooft, maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen
geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon
gegeven heeft. !Dit getuigenis luidt: God heeft ons
eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
2Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het leven niet.

Laatste opmerkingen

13Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig
leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van
God. *Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,

in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets
vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. *°En
omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem
ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben
gekregen wat we Hem gevraagd hebben. 1°Als iemand
zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot
de dood leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo
de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er
sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er
bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval
geldt mijn aansporing om te bidden niet. ’Alle onrecht
is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood.
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1 Vernieuw in ons, o God,

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2 Beadem ons, o Geest,

met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3 Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan
dat slaat geen dood meer stuk.

4 Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Breng ons samen (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader,

groot in wijsheid en in macht,

die de hemel en de aarde

door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon der schepping
naar zijn beeld geschapen heeft

en nog in zijn grote liefde

alles draagt en aanzien geeft.

Ik geloof in Jezus Christus

's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;

die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging

en ten hemel is gevaren

waar Hij alle macht ontving.

Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die alle tijden
enkel op zijn adem leeft.

Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.

Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
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Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



