Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 25 juni 2023, middagdienst Pagina 1

Welkom en mededelingen

Gezang 237: 1,2, 3

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,

o taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

Stil gebed, votum en groet

Op Toonhoogte 231

1 Hier in uw heiligdom,

dicht bij de troon,

vraagt uw aanwezigheid

ons stil te zijn.

Zo komen wij tot u,

met heilig ontzag,

als uw Geest ons trekt tot U.
2 Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid

dat wij geborgen

in uw liefde zijn.

Staan wij vrijmoedig hier

en antwoordt ons hart

op de roepstem van uw Geest.
3 Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen

in mij zwijgen.

Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht

van uw aangezicht zal zien.

Gebed

Schriftlezing: Efeziérs 3: 8-21

8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade
geschonken om de heidense volken de
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te
verkondigen, %en voor allen in het licht te stellen
hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was
in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt
wordt. 1°Zo zal nu door de kerk de wijsheid van
God in al haar schakeringen bekend worden aan
alle vorsten en heersers in de hemelsferen, "'naar
het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft
gebracht in Christus Jezus, onze Heer. '?Door
onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk
toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen
wij daarop vertrouwen. 3lk vraag u dan ook de
moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van
u, want het leidt tot uw luister.

4Daarom buig ik mijn knieén voor de Vader, '°die
de vader is van elke gemeenschap in de
hemelsferen en op aarde. '®Moge Hij vanuit zijn
rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken
door zijn Geest, 7zodat door uw geloof Christus

kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. '8Dan zult u met alle
heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de
hoogte en de diepte te begrijpen, %ja de liefde
van Christus te kennen die alle kennis te boven
gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de
volheid van God.

20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij
machte is oneindig veel meer te doen dan wij
vragen of denken, 2'aan Hem komt de eer toe, in
de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op
geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Gezang 477: 1, 2

1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!
2 Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Preek over Efeziérs 3: 19

Psalm 16: 1, 4

1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.

Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.

Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen

dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.
4 Daarom verheug ik mij van harte zeer,

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet
neer,

Gij zult U tegen 't graf een helper tonen.

Het pad des levens doet Gij mij betreden

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.
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Gebeden

Collecten:
1. ElRoi
2. Kerkelijke kassen en kerk

Gezang 21: 1,5

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze

Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige, katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,

de opstanding van het lichaam

en het eeuwige leven.

Amen.

Gezang 21: 7

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heil'ge Geest!

Halleluja! Halleluja!

Zegen (3x amen)
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