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Welkom en mededelingen

Psalm 25: 6en 7

6 Wie heeft lust de HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;

't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreéverbond getoond.

d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:

Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Stil gebed, votum en groet

Gezang 328:1,2en 3

1 Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in 't hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Gebed

Bijbellezing: Efeziérs 4: 17-24 (NBV21)

70Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga
niet langer de weg van de heidenen met hun loze
denkbeelden. '8In hun geest heerst duisternis en
ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat
ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten
hebben. *Afgestompt als ze zijn geven ze zich gre-
tig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze
praktijken. 2°Maar zo hebt u Christus niet leren ken-
nen! 2'U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch
onderricht over Hem gekregen? U kent de waar-
heid toch die in Jezus aan het licht komt? 2Geef
dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude
mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke be-
geerten; 2%laat u voortdurend vernieuwen in uw
geest en uw denken 2*en trek de nieuwe mens aan,
die naar Gods wil geschapen is in waarachtige
rechtvaardigheid en heiligheid.

Heidelbergse Catechismus zondag 33

88. Vraag: Uit hoeveel delen bestaat de bekering?
Antwoord: Uit twee delen: de afsterving van de
oude mens en de opstanding van de nieuwe mens.
89. Vraag: Wat is de afsterving van de oude mens?
Antwoord: Het is een oprecht berouw hebben dat
wij God door onze zonden vertoornd hebben, en
het steeds meer haten en mijden van de zonden.
90. Vraag: Wat is de opstanding van de nieuwe
mens?

Antwoord: Het is een innige blijdschap in God door
Christus, en lust en liefde om naar de wil van God
alle goede werken te volbrengen.

91. Vraag: Wat zijn de goede werken?

Antwoord: Alleen die uit een echt geloof, volgens
de Wet van God, tot zijn eer geschieden, en niet
die op ons goeddunken of menselijke voorschriften
gegrond zijn.

Op Toonhoogte 6

Psalm 19:15

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart,
U welgevallig zijn.

Preek

Psalm 119:1,5en 6

1 Welzalig wie de rechte wegen gaan,

wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord.

Leid mij in 't licht van uw verordeningen.

Dan zal ik zo dat iedereen het hoort

het hoge recht van uw verbond bezingen.

6 O God, ik ben van harte zeer verblijd

over de weg van uw getuigenissen.

In uw bevelen ligt mijn zaligheid,

ik zal mij van uw wegen vergewissen.

Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,

laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen.

Gebed
Collecten

1. De Wittenberg
2. Kerk en kerkelijke kassen
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Gezang 426: 1en 3

1 Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

3 In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht

van het innerlijk gezicht,

dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze
Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige, katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,

de opstanding van het lichaam

en het eeuwige leven.

Amen.

Gezang 426: 5

5 Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,

hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.

Wil mij de genade geven,

U te dienen, hier en nu;

God die liefde zijt, aan U

vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd

liefheb in der eeuwigheid.

Zegen (3x amen)
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