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Welkom en mededelingen

Psalm99:1,2en3

1 God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.
2 God, die recht gebood,
is in Sion groot;

van zijn troon belacht

Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht

is uw naam, o HERE;
laten zij die eren!

3 Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt:

Ik bemin het recht.
Onder uw beleid

heerst gerechtigheid;

uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

Stil gebed, votum en groet

Op Toonhoogte 136

1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!
2 Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen
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die naar U heten
enin U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gebed

Bijbellezing: Joél 3: 1-5 (NBV21)

'Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2zelfs over slaven en slavinnen

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3k zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook.

4De zon verandert in duisternis

en de maan in bloed

voordat de dag van de HEER komt,

groot en ontzagwekkend.

5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept
ontkomen:

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te
vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die Hij roept zal worden gered.

Gezang 39:4en 9

4 Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed

op vlees en bloed.

9 En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest

van Woord en Geest.

Preek

Psalm 145: 5en 6

5 Zie, aller ogen zijn op U gericht,

HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht.

Gij opent uwe hand, en al wat leeft

vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de HEER in al zijn wegen,

in al zijn daden is Hij ons genegen.

Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
6 Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,

zijn redding is elk die Hem roept nabij.

Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,

maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.

Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,

mijn mond zal vol zijn van de lof des HEREN.

Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden,

Hem zegenen tot aan het eind der tijden.

Gebed
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Collecten:
1. Dit Koningskind
2. Kerkelijke kassen en kerk

Op Toonhoogte 190

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,

de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,

de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God

die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde,

leeft nu onder ons:

één met God de Vader

en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is

van uw wederkomst;

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
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3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven

zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig,

want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven,

ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser,

wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen

ons hier samenbracht;

en op duizend wegen

zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (3x amen)



