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Welkom

Gezang 326: 1,2, 5

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

2 God opent hart en oren,
opdat wij in geloof

zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen

het smalle pad te gaan

en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

5 O Gij die wilt ontmoeten

wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Stil gebed, votum en groet

Psalm91:1,7

1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,

hem dekken en bevrijden.

Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,

dan kom lk nog dat ogenblik

om hem nabij te wezen.

Gebed

Bijbellezing, Psalm 13 (NBV’'21)

"Voor de koorleider. Een psalm van David.

?Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

3Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap weg-
zink.

5Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ilk heb hem verslagen,’

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

61k vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij om-
gezien.

Psalm13: 1,3

1 Hoe lang, HEER, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?

3 Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.

Gij helpt en redt mij op uw tijd.

Mijn hart juicht om uw zegeningen.
Den HEER zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.

Preek
Thema: Klagen en loven in één adem.

Gezang 288: 4,6, 8

4 Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

6 Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit

een niet te evenaren,

een goddelijk geluid.

De engelen omringen

met heil'gen tesaam

de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.

8 Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:

lof zij en eer en sterkte

de Vader en de Zoon,

de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Gebeden

Collecten:
1. Werelddiaconaat: Mozambique
2. Kerk en kerkelijke kassen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon
onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
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neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,

de opstanding van het lichaam

en het eeuwige leven.

Amen.
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Gezang 399: 1,3, 6

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:;
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid
bouwen.

Zegen, met drie maal amen



