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Welkom en mededelingen 

 

Gezang 481: 1, 4 

1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

4 Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 24: 1, 2, 3 

1 De aarde en haar volheid zijn 

des HEREN koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

2 Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 

Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

3 God is hem zegenrijk nabij, 

in 't recht des HEREN wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 

en zoekt des HEREN aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing; Matteüs 5: 1-12 

Bergrede 
1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. 

Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 
2Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 

worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 

betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk 

beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden 

ze vóór jullie de profeten. 

 

Psalm 51: 3, 4 

3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 

geboren en in zware schuld gebonden. 

Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 

zie op mij neer in uw barmhartigheid. 

Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 

dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 

Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 

hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 

4 Voltrek de reiniging en raak mij aan 

met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 

Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 

zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 

Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 

doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 

dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 

Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 

 

Preek: 

Tekst: Matteüs 5: 8 

 

Psalm 17: 2, 7 

2 Gehoorzaam aan uw heilig woord, 

blijf ik gedurig op uw wegen; 

ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 

zo ga ik zonder struiklen voort. 

Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 

want Gij verhoort, Gij antwoordt mij, 

wees mij genegen en nabij, 

Gij zult mij immers niet begeven? 

7 O blij vooruitzicht dat mij streelt, 

ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen, 

verzadigd met uw goddlijk beeld. 

 

Gebed 
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Collecten: 

1. Zending 

2. Emeritikas 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, 

onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen.

Gezang 387: 1, 2, 7 

1 O Heer mijn God, ook deze nacht 

zij lof en eer U toegebracht, 

omdat Gij dag en duister schept 

en ons het licht gegeven hebt. 

2 Om Christus' wil doe mij niet aan 

het kwaad dat ik U heb gedaan, 

veeleer vergeef mij, Heer, en geef 

dat ik voortaan in vrede leef. 

7 Looft God de Heer die eeuwig leeft, 

alles uit niets geschapen heeft, 

die ons tot aan zijn dag behoedt 

en onze ogen opendoet! 

 

Zegen 


