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Welkom

Psalm 85: 1 en 2 (berijming 2021)

1. HEER, U was liefdevol voor Israél.

U gaf uw land weer vrede en herstel.

Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,

U nam de schuld weg, keek er niet meer naar.
U schonk genade, geen verdiende straf.

Uw woede wendde U volledig af.

Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.
2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,

dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.

Ik heb mijn oor te luisteren gelegd

om duidelijk te horen wat U zegt:

wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 85: 3 (berijming 2021)

3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als recht de vrede kust.

De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.

De aarde schenkt het goede van de HEER:

het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.

Gebed

Bijbellezing: Psalm 126 (NBV21)

'Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,

was het of wij droomden,

2gen lach vulde onze mond,

onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:

‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

“Keer ook nu ons lot, HEER,

zoals U water doet weerkeren in de woestijn.
5Zij die in tranen zaaien,

zullen oogsten met gejuich.

5Wie in tranen op weg gaat,

dragend de buidel met zaad,

zal thuiskomen met gejuich,

dragend de volle schoven.

Luisterlied: The farmer and the field
There was a time not long ago

when the sun did shine

and the sowers sowed.

And the rain did rain

and the crops did grow.

It was a time before machinery,

a time before certainty.

A time before we bought the lie,

a time before the farmer died.

When we had trusting hearts
and human soul.
It was a time not very long ago.

Awake me, Lord,

open my eyes to Your beauty.
Awake me, Lord,

open my heart to Your grace.
Awake me, Lord,

open my mind to Your mercy.
Merciful sunshine,

merciful rain.

When | seek You, I'm gonna find You,
giver of all good things.
Giver of all good things.

Lord, have mercy
on the farmer and the field.
Lord, have mercy.

De boer en de akker

Er was een tijd, nog vrij recent,
toen de zon scheen

en de zaaiers zaaiden,

de regen regende

en de oogsten groeiden.

Het was de tijd van voor de machines,
een tijd voor zekerheid.

Een tijd voor we de leugen kochten,
een tijd voordat de boer overleed.
Toen we vertrouwen kenden

en menselijke ziel.

Wek me Heer,

open mijn ogen voor uw heerlijkheid.
Wek me Heer,

open mijn hart voor uw genade.
Wek me Heer,

open mijn geest voor uw meedogen.
Zonneschijn vol genade,

regen vol genade.

Als ik U zie ga ik U vinden,
gever van alle goed gaven.
Gever van alle goede gaven.

Heer ontferm u
over de boer en zijn akker.
Ontferm u.

Preek

Psalm 126: 1 en 2 B(berijming 2021)

1. Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.

Naar huis, naar Sion gingen wij.

Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

Wat lachten wij, we waren vrij!

De volken die het zagen, zeiden:

‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’

De HEER was met ons lot begaan.
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2. HEER, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.

Wil, als een beek in de woestijn,

ook ditmaal levensreddend zijn.

Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.

In tranen ging hij weg van huis,

blij komt hij met de oogst weer thuis.

Mededelingen
Gebeden 1

Gezang 465: 1

1 Van U zijn alle dingen,

van U, o God en Heer,

van U de zegeningen

die 'k biddende begeer.

Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.

Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.

Gebeden 2

Gezang 465: 2 en 3 (

2 Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.

Gij hebt aleer wij klagen,

op onze nood gelet.

Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,

zelfs bij de zwaarste plagen
Zijt Gij de God die redt.

3 Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.

Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

Gebeden 3

Gezang 465: 5

5 U zal ik eeuwig eren,

die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren

dan uwe heerlijkheid!
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Collecte
Eén collecte: de biddagcollecte voor de kerk.

Op Toonhoogte 190

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,

de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad,

de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geetft,
zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen,

want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God

die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde,

leeft nu onder ons:

één met God de Vader

en verenigd met uw volk;

tot de dag gekomen is

van uw wederkomst;

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven

zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig,

want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd

en in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven,

ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser,

wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen

ons hier samenbracht;

en op duizend wegen

zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (3x amen)



