Welkom en mededelingen

Psalm 27: 1 en 2

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,

in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

Of zich de boosheid tegen mij verbindt

en op mij loert opdat zij mij verslindt,

ik ken geen angst voor nood en overval:

het is de HEER die mij behouden zal!

2 Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeVv'

Hem dagelijks te loven met gezangen,

te wonen in zijn huis zolang ik leef!

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is

zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil gebed, votum en groet

Op Toonhoogte 16

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 2: 29-42 (NBV21)
2%Volksgenoten, u zult mij wel toestaan dat ik over
de aartsvader David zeg dat hij gestorven en
begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog
steeds hier. 3®Maar omdat hij een profeet was en
wist dat God hem onder ede beloofd had dat een
van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen,
3heeft hij de opstanding van de messias voorzien
en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou
worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot
ontbinding zou overgaan. 32Jezus is door God tot
leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 33Hij is
door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en
heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen,
zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons
uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort. 3*David is
weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar
toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem
plaats aan mijn rechterhand, 3%tot Ik van je vijanden
een bank voor je voeten heb gemaakt.” 36Laat het
hele volk van Israél er daarom zeker van zijn dat
Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en
messias is aangesteld.’

37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en
vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat
moeten we doen, broeders?’ 3¥Petrus antwoordde:
‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam
van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken

worden, %want voor u geldt deze belofte, evenals
voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en
die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” °En
met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af,
waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders
deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze
verdorven generatie!’

41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten
zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze
wijdden zich trouw aan het onderricht dat de
apostelen gaven, aan de onderlinge
gemeenschap, het breken van het brood en het
gebed.

Heidelbergse Catechismus, Zondag 25

65. Vraag: Aangezien alleen het geloof ons aan
Christus en al zijn weldaden deel geeft, vanwaar
komt dan dit geloof?

Antwoord: Van de Heilige Geest, die het geloof in
onze harten werkt door de verkondiging van het
heilig Evangelie en het versterkt door het gebruik
van de Sacramenten.

66. Vraag: Wat zijn Sacramenten?

Antwoord: Sacramenten zijn heilige, zichtbare
tekenen en zegelen, door God ingesteld om ons
door het gebruik daarvan de belofte van het
Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor
ons te bezegelen, namelijk dat Hij ons op grond
van het enige offer van Christus, aan het kruis
volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige
leven uit genade schenkt.

67. Vraag: Zijn beide, het Woord en de
Sacramenten, dan bestemd om ons geloof te
wijzen op het offer van Jezus Christus aan het
kruis, als op de enige grond van ons heil?
Antwoord: Inderdaad; want de Heilige Geest leert
ons in het Evangelie en verzekert ons door de
Sacramenten, dat al ons heil rust in het enige offer
van Jezus Christus, dat voor ons aan het kruis is
geschied.

68. Vraag: Hoeveel Sacramenten heeft Christus in
het Nieuwe Verbond ingesteld?

Antwoord: Twee: de Heilige Doop en het Heilig
Avondmaal.

Op Toonhoogte 22: 5

(=Psalm 56: 5, berijming 1773)

5.k roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;

Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden

Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,

Door ijver aangespoord.

Preek

Gezang 440:1,2,3en 4

1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:

de dood van Christus voor de zonden,



van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

2 Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,

het zijn de liefdevolle armen,

het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

3 O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!

O diep geheim van Christus' wonden,
het oordeel is tenietgedaan!

O Heer, uw bloed roept voor altijd:
barmhartigheid, barmhartigheid!

4 Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

Gebed

Collecten
1. ElRoi
2. Kerkelijke kassen en kerk

Op Toonhoogte 192

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here,
die ontvangen is van den Heil'gen Geest,
geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan

van de doden;

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal

om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene, Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden;

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Op Toonhoogte 344

1 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer.

U komt toe alle lof en eer.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

2 Voor uw woord van genade, dank U wel.
Voor uw woord van genade, dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij.

In uw kracht overwinnen wij.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

3 Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,

met uw liefde en heerlijkheid.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

4 U bent heilig, heilig, heilig Heer.

U bent heilig, heilig, heilig Heer.

machtig God, zie ons staan,

neem ons lied als een lofzang aan.

O, Heer, wij prijzen uw naam!

5 Maranatha, Heer Jezus, kom terug.
Maranatha, Heer Jezus, kom terug.

Wij verwachten U, Heer.

Hoor wij bidden: Kom haastig weer!

O, Heer, wij prijzen uw naam!

Zegen (3x amen)



