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PvN 121 
 
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 
die alles heeft gemaakt. 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap, 
die Israël bewaart. 
 
De HEER bewaart je, Hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
 
De HEER bewaart je voor al het kwade. 
De HEER bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit. 
God helpt je altijd weer. 
 
 
Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd 
tekst: Robert Roth 230209, melodie: Liedboek 247 
 
Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd, 
en mensen sterven, er is zoveel leed. 
Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, 
verslagen bidden wij, wees ons nabij. 
 
Heer, wees nabij, de volkeren staan op, 
ze voeren oorlog, vrede breekt kapot. 
Het zijn de weeën die U heeft voorzegd. 
U brengt ons leven, Heer, die voor ons vecht. 
 
Heer, wees nabij, de honger grijpt ons aan, 
en mensen sterven, zon verbrandt ons graan. 
Uw schepping is in nood, in onbalans. 
Geef ons uw Geest, geef kracht, een nieuwe kans. 
 
Heer, wees nabij, nu alles uit uw Woord 
met onze eigen ogen wordt gehoord. 
Geef ons weer hoop, geef ons uw liefde weer. 
Ontfermt U zich, schep licht, een ommekeer. 

DNP 49 : 3, 4 
 
3 Weet dat het einde komt voor iedereen: 
dwaas of verstandig, eens gaan allen heen. 
Bezittingen met zorg bijeengebracht 
gaan over naar het volgende geslacht, 
al denkt de dwaas: mijn huis houdt altijd stand, 
en op mijn naam staan grote stukken land. 
Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren 
vindt duisternis, vergaat zoals de dieren. 
 
4 Zo gaat het wie op eigen wijsheid bouwt, 
wie niet op God, maar op zichzelf vertrouwt: 
hij is een schaap dat ruw wordt weggeleid. 
De dood is als een hoeder die hem weidt. 
Wie eerlijk leeft, wordt bij het morgenlicht 
in eer hersteld en door God opgericht. 
Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen 
zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen. 
 
 
Kinderlied: Groot en geweldig 
 
Na na na na na na 
 
God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen  
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 
Na na na na na na 
 
God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen 



en wij willen Hem kennen  
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer   (3x) 
 
Na na na na na na 
 
 
Schriftlezing: 2 Korintiërs 8:7-9; 9:6-11 
 
7U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en 
welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die 
wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede 
werk. 8Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van 
anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 
9Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus 
heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 
 

6Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7Laat ieder 
zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin 
of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 
8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, 
zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf 
hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei 
goed werk. 9Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit 
aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor 
altijd.’ 10God, die zaad geeft om te zaaien en brood om 
te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, 
zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11U 
bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig 
te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze 
bemiddeling tot dankzegging aan God. 
 
 
Opw 544 
 
1 Meer dan rijkdom, meer dan macht, 
meer dan schoonheid 
van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid 
die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
2 Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten 
door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, 
zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
3 In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf verworpen en alleen; 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf 
en dacht aan mij, meer dan ooit. 

Opw 70 
 
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 


